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MT: Als u zich een mannetje kon laten bouwen, 
mevrouw 
wat voor man zou dat dan moeten zijn? 
Als u hem bestellen kon, precies zoals u wou, 
In een soort van mannenmagazijn…. 
Lisa: Moet ie donker zijn of fors? 
Och mevrouw, we weten, 

’t zit hem bij een man toch niet uitsluitend in de breedte? 
MT: ’t Zit hem in het innerlijk, is ’t niet zo mevrouw? 
Als u zich een man “plannen” zou? 
 
Lisa: Goeiig en aanhankelijk… dat slaat meer op een hond. 
Nee, we doen het serieus, zo met een plattegrond. 
MT: Laten we eens kijken, allereerst mevrouw, 
Dat is het belangrijkste, ingebouwde trouw. 
Juist een man die zegt bij ieder vrouwmens dat ie 
ziet: 
Lisa: “Nou, ze mag dan knap zijn, maar mijn type 
is het niet.” 
MT: Ergens moet een knopje zitten, als u daarop 
drukt, 
Wordt ie heel romantisch en dan zegt ie heel verrukt: 
 Lisa: “Weet je nog die eerste keer?”  
Ja, die knop mag nooit defect zijn. 
En als ie ’s morgens uit zijn bed komt, moet ie heel erg 
opgewekt zijn. 
MT.: Verder echt een man, waarop u leunen kunt, mevrouw, 
Heerlijk leunen, niet opeens van : “Gut, waar is ie nou?’ 
Och wat heerlijk toch, een man die dat alles heeft, 
En vooral een man, die antwoord geeft. 
 
Lisa: Als u zich een man kon laten bouwen, mevrouw, 
Wat voor man hebt u dan in uw hoofd? 
MT: “’k Laat er eentje maken”, zegt u dan en: morgen thuis, dat 
hebben ze beloofd. 
En ‘k heb gezegd: u zorgt toch wel dat ie normaal is? 
 
 



 
 
 
Lisa: Ja , wat bruin en wat sportief en als ie maar niet kaal is. 
’t Gaat om het innerlijk, dat weten ze daar wel, 
’t wordt wel goed, ik krijg een nieuw model!” 
 
MT: Nou, dan wordt ie thuisbezorgd, oh, wat een groot pakket. 
Help eens even meisjes, ja, nee, leg hem maar op bed. 
Tjonge wat een touwtjes, zeg. Hè, hè, hij is uitgepakt, 
Lisa: Nee maar wat fantastisch, niet? Dit is een man met tact.  
Gloednieuwe constructie, dat werd nog nooit vertoond. 
MT: Ja, toch is dit model al op de Huishoudbeurs bekroond. 
Lisa: Vol met nieuwe snufjes… een knopje voor gevoel 
Gevoel voor onze ziel mevrouw, u weet wat ik bedoel? 
MT: En dit kleine hendeltje, ik weet niet of u ’t kent, 
Dat is voor de regeling van het temperament. 
Lisa: Och, er is een voetstuk bij, waar je hem op zetten kan, 
Dat is praktisch, kun je zeggen: “Kijk dat is mijn man!” 
MT.: Moet ie op dat voetstuk staan? Och nee, ik heb ’t gevoel, 
Als ie er eens af zou vallen, wordt het zo’n nare boel. 
 
Lisa: Als u zich een man kon laten bouwen, mevrouw, 
bij de bond van installateurs, 
MT: wordt ie dan misschien iets beter dan Rob, mevrouw? 
Iets aparts en vast wel leuk voor de beurs. 
Tact, begrip, gevoel en ingebouwde trouw 
Lisa: Maar toch ben ‘k een beetje bang dat u zeggen zou: 
MT:“Dit is niet de man die ik liefheb…  
Dit is prefab….  
Lisa: Dit is nep!!!!!! 
 
 
 
 


